
Wieringerwerf ■ „Het hele dorp
liep uit die dag”, vertelt Anneke.
Trots laat het echtpaar foto’s zien
van hun trouwdag. Ze leerden
elkaar in 1947 kennen. Zij woonde
in Lutjewinkel en hij in Friesland.
Dankzij neven van Roel kwam hij
in Lutjewinkel terecht, en nog
belangrijker: hij kwam over de
vloer bij Anneke. De neven van
Roel waren namelijk bevriend met
haar broer.

„Hij kwam toen een paar nach-
ten bij zijn neven slapen”, vertelt
Anneke. Een afspraakje in de bios-
coop van Schagen volgde al snel.
„Toen kwamen we nader tot me-
kaar”, zegt Roel. Vanwege de af-
stand schreven ze elkaar brieven. 

Uiteindelijk kreeg Roel een baan
als boekhouder in Middenmeer en
kon het stel in 1953 trouwen. De
eerste 4,5 jaar woonden ze in bij de
ouders van Anneke in Lutjewinkel.
Hier werd in 1956 hun dochter
Erna geboren. Een jaar later ver-
huisde het echtpaar naar Midden-
meer. Inmiddels is de familie uit-
gebreid met drie kleinkinderen en
acht achterkleinkinderen. 

’Fantastisch’
„Ze is gewoon fantastisch”, zegt
Roel. „En dat zeg ik echt niet zo-
maar.” Blij kijken ze elkaar aan
„Dat is een pluim voor mij”, lacht
Anneke. De woonkamer in Lely-
park te Wieringerwerf is versierd
en er wordt rijkelijk taart uitge-
deeld zodra de kleinkinderen en
achterkleinkinderen arriveren 

Het jubilerende stel woont sinds
september 2022 apart. „Zijn korte-
termijngeheugen is weg”, vertelt
Anneke. „Het is natuurlijk heel
moeilijk, vooral in het begin. Maar
ik kon hem niet meer verzorgen, ik
ging eraan onderdoor. Mijn koppie

is nog goed, maar lichamelijk
wordt het bij mij minder.” 

Ze is trots op haar man die ’er
nog geweldig uitziet’, zegt Anneke
„Dat komt misschien wel doordat
hij vroeger zoveel heeft gesport.”
Naast zijn werk als boekhouder en
haar werk bij Rozing, zat het echt-
paar zeker niet stil. Zoals gezegd
sportte hij veel en zij zong bij de

operette, bij Thalia. Terugkijkend
op hun huwelijk kunnen ze heel
wat uitstapjes naar het buitenland
tellen en heel wat rondjes op de
fiets. „We hebben samen langs de
Donau gefietst, het was gewoon
geweldig”, zegt Roel. „Ieder huwe-
lijk kent ups en downs”, vertelt
Anneke. „Maar we hebben echt een
geweldig leven gehad samen.”
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Een koude dag in 1953,
maar stralend huwelijk
Het had al nachten lang gevroren, maar toch was het zeventig jaar geleden, op zondag 10 mei 1953, stra-
lend mooi weer. Wellicht was het een voorteken van het stralende huwelijk van Roel (95) en Anneke (92)
Veldhuizen-van Peenen. „De aardappels vroren af die dag”, herinnert Roel zich nog.

jubileum Roel (95) en Anneke (92) Veldhuizen zeventig jaar getrouwd

Jubilaris Roel tussen zijn enkele van zijn achterkleinkinderen.
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Bruid Anneke met enkele achterkleinkinderen.
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Het echtpaar op hun trouwdag zeventig jaar geleden.
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❜❜Hij ziet er nog geweldig uit.
Misschien wel door het sporten 


